In Europa kent bijna niemand hem. Toch hoort Harry Hopkins bij de
handvol mensen die bepalend waren voor het lot van ons continent
en ons land. Hopkins was een voormalige welzijnswerker in de arm-
ste buurten van New York. Uiteindelijk werd hij de rechterhand van
president Roosevelt, raakte hij bevriend met Churchill en onderhan-
delde met Stalin. Hij werd de stuwende kracht achter de New Deal
en, na 1940, achter het geallieerde bondgenootschap dat uiteindelijk
nazi-Duitsland op de knieén kreeg.

Het wervelende Wisselwachter gaat over de grote politieke bewegingen
van de jaren dertig en veertig. Tegelijk vertelt Geert Mak een intieme
geschiedenis van een politieke familie, de viouwen en mannen die in
die jaren het Witte Huis bevolkten. Op ongekende wijze schetst Mak
het beeld van een tijd vol dilemma’s over democratie, economie en
oorlog. Het zijn vraagstukken die ons maar al te bekend voorkomen.
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